




















 
 
 
21 Marzo Rotterdam, Maastricht, Milano. 
 
 
 

Beste / Gentile Rinus,   
 
 

Vooraleerst bedank voor je gast-vrijheid. Ik wou je schrijven over mijn reden om de dingen te doen 
zoals ik ze doe, maar ik kom tot de conclussie dat in de Tractatus van Witgenstein dat alles is 
beschreven, van " de wereld is alles wat een feit is " tot en met " waarover men niet kan praten moet 
men zwijgen " en dus niet hoeft te herhalen. Alles wat ik waarneem is een feit (dus ook racisme en 
de geinstitutioneerde drang tot onderschijden maar ook de liefde en de wens de dingen en 
elementen samen te voegen) en over het essentiele "ik" kan ik  niet spreken. Wat mijn drijfveer is 
dat en mijn conclusie, is dat het uiteindelijk over waarden van het een ten opzichten van het andere 
gaat. Tot zover mijn verklaring. 
 
 

Met vele vriendelijkle groeten, was getekent  
 
Wim Salki. 
 
 














































